Gods Geest en de apostolische gemeenschap
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% Op deze tweede dag van de retraite, verwees
. } o - de Algemeen Overste Don Pascual Chavez naar
\ e \ I een omzendbrief die Moeder Antonia tot de

- zusters schreef. Hij citeerde vooral de passage
__ over de “icoon van Pinksteren” die de leidraad
is van het werkdocument van het XXII AK. “"Met
 die keuze willen we ons openstellen om de
Heilige Geest te ontvangen en zoals Maria,
\ getuigen worden van Zijn liefde in de wereld.”
| Don Chavez vervolgt zijn toespraak door enkele
bijbelse elementen aan te reiken. “"Wat de
eerste gemeenschap rond Maria verzameld en
| door de H. Geest omgevormd, heeft beleefd

kan voor ons een voorbeeld zijn. Hoe was deze

gemeenschap véoér Pinksteren? Hoe was deze gemeenschap na
Pinksteren?” Don Chavez bemerkt dat de twee perikopen (Joh. 20,19-23
en Hand.2,1-11) niet echt spreken over de H. Geest, maar vooral over de
gevolgen van de aanwezigheid van de H. Geest.” Zo “geven deze twee
passages ons trouw weer welke de betekenis is van dit Pinkstergebeuren:
de H. Geest omvormt de bevreesde leerlingen tot moedige verkondigers
van het Evangelie. Zijn komst doet een apostolische gemeenschap
geboren worden. Ziedaar onze oorsprong: een handjevol mannen en
vrouwen, bang en alleen, en de Geest van Jezus.”
Don Chavez stelt deze tweede vraag (hoe was de gemeenschap voor
Pinksteren?) door er drie andere te stellen: "Wat hebben deze mannen en
vrouw gedaan om de H. Geest waardig te zijn? Hoe leefden ze voor Zijn
komst? Welke soort gemeenschap werd vervuld door de H. Geest?” Het is
een gemeenschap “die zonder de Verrezene was, maar niet passief”, een
gemeenschap “in gebed verenigd rond Maria”, en een gemeenschap “die
werd heropgebouwd volgens het oorspronkelijk plan van Jezus.”
Wat de derde vraag betreft (hoe was deze gemeenschap na Pinksteren?)
verklaart hij dat we een gemeenschap aantreffen “die bekwaam was het
Goede Nieuws aan allen te vertellen, als getuigen die durfden spreken.
Tot slot: “om te kunnen evangeliseren, moeten we eerst geévangeliseerd
zijn door Christus.”




